Nieuwsbrief 1 van Open de Poort: oktober 2023

Huiswaarts

Kom, kom naar huis!

Te lang al liep je schooiend langs de wegen,

te lang al weer en wind en zon en regen getrotseerd.
Het is tijd nu dat je huiswaarts keert.

Kom, kom naar huis!

Ik zal je bij de voordeur welkom heten,

de schatten wijzen die je was vergeten

en je de kleine in je armen geven

die hier nadat je wegging altijd is gebleven.

Kom, kom naar huis!

Ik heb je spoken verdreven

en elke morgen rozen bij ons bed gezet.
Mijn liefde hield jouw dolend hart in leven.
Dag en nacht heb ik op jou gewacht.

Kom, kom naar huis!

Hein Stufkens

(uit: ‘“Tot aan het morgenlicht’ — verzamelde gedichten)

Beste mensen,

Met vreugde en trots kunnen we de eerste Nieuwsbrief van Open de Poort publiceren.

We zijn erg blij dat we deze prachtige plek aan de Moesstraat 20 hebben kunnen bewaren
voor inspirerende activiteiten in Groningen. En we hopen natuurlijk dat we nog lang op deze
mooie locatie kunnen verblijven.

WAT IS ONS NIEUWS?
Nieuwe naam en nieuw bestuur



Op 31 juli heeft de sleuteloverdracht tussen het scheidende bestuur van ‘De Poort’ en het
aantredende bestuur van ‘Open de Poort’ plaatsgevonden.

Vanaf 1 augustus is er dus een nieuwe situatie aan de Moesstraat 20. Er is een nieuwe
Stichting met een nieuw bestuur. En .... er moest een nieuwe naam gekozen worden.

Dit is geworden: Open de Poort.

Het bestuur telt 3 leden:

Trijny Sants voorzitter en tijdelijke secretaris
Yke Radema penningmeester
Pablo ter Borg algemeen lid

Voor bestuurlijke aangelegenheden is het bestuur te bereiken op het volgende emailadres:
bestuur@opendepoort.nl

Nieuwe website

Open de Poort zal in veel opzichten dezelfde activiteiten organiseren als haar voorganger.
Deze zijn voor een groot deel al te vinden op onze website https://www.opendepoort.nl/
Omdat we een nieuwe website hebben zijn we wat lastiger te vinden. Je kunt het beste
zoeken bovenin in de adresbalk en hier intypen: Open de Poort of opendepoort.nl.

Onze website is nog in wording, de activiteiten zijn al wel te zien. We zullen de onderdelen,
die nog niet (helemaal) gevuld zijn, zo snel mogelijk volledig maken.

Nieuwe organisatie

We zijn een nieuwe organisatie. Er moet nog steeds veel ontwikkeld en geregeld worden.
Dat betekent ook dat niet altijd alles van een leien dakje zal gaan. Of dat we eens een fout
maken.

We hopen dat iedereen hier een beetje begrip voor op kan brengen. En meld het vooral aan
ons, zodat we zaken kunnen herstellen of verbeteren.

Het algemene emailadres van onze organisatie is: secretariaat@opendepoort.nl

Hier kun je met algemene vragen terecht.

En als Open de Poort de organisator is van een activiteit, dit is vooral bij lezingen het geval,
dan vindt de aanmelding ook via dit emailadres plaats.

Deze informatie is ook te vinden op de website.

Vrijwillige inzet

Open de Poort werkt met vrijwilligers. Een aantal van hen is al druk bezig met hun werk. En
in de komende periode zullen steeds meer vrijwilligers ingewerkt gaan worden.

Er hebben zich gelukkig al de nodige mensen aangemeld voor vrijwillige taken. Maar we
kunnen altijd meer hulp gebruiken. Dat kan structureel, incidenteel of projectmatig zijn.
Op de website kun je ook een aantal vacatures vinden.

Wil je ook graag iets voor Open de Poort betekenen? Neem dan contact op via het bestuur:
bestuur@opendepoort.nl.

Feestelijke opening

Op zaterdag 23 september is er een feestelijke opening Poort geweest, met vrijwilligers en
bestuur. Hier hebben we met elkaar getoost op een mooie toekomst van Open de Poort! De
middag was zeer geslaagd met een aantal leuke activiteiten. We hebben onder meer een
schilderij met elkaar gemaakt. Hieronder een foto van een deel van het schilderij.



Schilderij gemaakt door vrijwilligers en bestuur op 23 september 2023 tijdens feestelijke opening

UITGELICHT

Er zijn een aantal cursussen die al jaren georganiseerd worden.

Dit zijn bijvoorbeeld Sacred Dance, Tai Chi, Tekenen/Schilderen, Meditatie, Yoga en
Zang(expressie) en Balansopstellingen.

Kijk op onze site voor meer informatie: www.opendepoort.nl

Lezing over mystiek op 26 oktober 20.00-22.00u

door Jean-jacques Suurmond

Naar aanleiding van het boek van Evelyn Underhill: Mystiek, hoe God werkt in de mens.
Dit is de eerste Nederlandse vertaling van deze klassieker op het terrein van de spiritualiteit
(uitgave Skandalon). Het boek heeft al veel bekende schrijvers geinspireerd, van C.S. Lewis,
T.S. Eliot, Thomas Merton tot Alan Watts en Richard Rohr.

Volgende keer meer aandacht voor onze activiteiten. Tot de volgende Nieuwsbrief!
Een hartelijke groet,
Yke Radema

Pablo ter Borg
Trijny Sants



